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Proloog 
 
 
 
Sakura has fallen 
 
 
Het is het jaar 3000… De overgebleven mensen op Sakura vieren  
het zoveel jaar bestaan van de planeet. Allerlei straatfeesten 
worden gehouden. Ik wil die feesten absoluut niet missen en ik  
ga alle feesten af. Hoewel ik erg gevoelig ben. Houd ik erg van 
feestjes. De vrolijke sfeer die er heerst houd ik van… Ik pik zo die 
emoties op. Zelf ben ik somber. Ik maak mij grote zorgen om de 
planeet waar ik leef. Ik ben  hoog sensitief zoals ze op planeet 
aarde, dat zouden noemen. Maar ik vind dat ik een gave heb. Ik 
ben onderdeel van een actiegroep om planeet Sakura te redden. 
Sakura is van oorsprong een roze planeet vol met kersenbloesem 
bomen. Vandaar de naam van de planeet. Op elke hoek van de 
straat stond vroeger een park met zulke bomen. Maar een straat 
noemden ze strae en boom heette daar beon. Zo hadden alle 
namen meerdere klinkers aan het einde. Maar voordat Sakura 
viel, speelde er een hoop andere dingen af. Ik ben Mariko en ik 
neem je mee naar het jaar 2999. Ik word dan net 32 jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mariko 
 
Vandaag voel ik mij helemaal niet jarig. Het gaat heel slecht met 
de planeet waarop ik woon. Vele mensen zijn al vetrokken naar 
nabijgelegen planeten zoals Sakino en Marilisa ik bleef achter. Ik 
kon het over mijn hart verkrijgen mijn moederland achter te 
laten. De actievoerders betekent veel voor mij. Ik heb mijn gave 
ingezet om hen te steunen. Maar ondanks dat was het niet 
genoeg. Ik heb gefaald en ik ben een nietsnut. Daarom vier ik niet 
mijn verjaardag. Ik hoop volgend jaar in het jaar 3000 wel mijn 
verjaardag te kunnen vieren. Dat er een wonder plaatsvindt om 
Sakura te redden. Maar ik kan alleen maar bidden naar Oreon of 
Hij ons red. Ik heb veel contact met Hem (mijn God), maar hij 
luistert de laatste paar maanden niet meer naar mij. Ik vraag mij 
af wat ik fout heb gedaan en beslis op bed te liggen. Hopelijk gaat 
deze dag snel voorbij. 
Yes, ik ben in slaapgevallen het is al 6 uur ’s avonds. Mijn bed lag 
heerlijk. Ik huur een klein appartementje van 37m2. Het is klein, 
maar fijn. Mijn woonkamer was voorheen licht van kleur en er 
hangt behang aan de muren. Dat deed me erg opvrolijken in het 
begin dat ik hier woonde. Nu is het faal van kleur geworden. 
Maar het heeft geen enkele zin om het op te knappen nu het 
einde nadert. De actiegroep valt uit elkaar. Dat doet mij erg veel 
pijn. Velen hebben er een einde aangemaakt of zijn met hun 
familie naar andere planeten vertrokken. Ik ben nu nog met vier 
over. Het actiewerk bestaat vooral uit het kraken van het digitale 
systeem. De overheid is corrupt en die moet gekraakt worden. Zij 
hebben de arme mensen in de steek gelaten. Zij zijn vertrokken 
naar planeten met betere milieuomstandigheden. 
Ik maak sites die voorlichting geeft over de overheid. Ook hack ik 
overheidssystemen. Ik open mijn laptop en open de geheime 
portal. Deze is speciaal opgericht voor onze actiegroep. Vier 



actievoerders zijn online. Ze hebben een chat geopend. Er staat: 
‘Er is een keerpunt bereikt.’  We hebben nieuwe leden erbij. Ik 
dans een rondje door de kamer. Ik kan het niet geloven. Hoe is 
dit mogelijk.  Mijn verjaardag komt toch nog goed. 
Ik antwoord: ‘Yes eindelijk een keerpunt. Morgen een meeting?’  
Iemand typt wat. Langzaam verschijnt in beeld: ‘Yes.’ 
De locatie en tijdstip wordt later verstuurd. Ik ga nu aan het 
echte werk beginnen. Ik klik de kraak generator aan en typ 
allerlei codes in. Maar het werkt niet. 
De website van de overheid wordt niet gekraakt. Ik ga door.   
‘Geef niet op', zeg ik tegen mezelf.  
Vervolgens kijk ik op mijn digitale horloge. Jeetje al tien uur. Ik 
krijg trek en open de koelkast. Er ligt alleen een ei in. Ik besluit 
hem te koken. En ga ondertussen weer aan het werk. Eindelijk 
hoor ik het eitje tegen de pan aan bonken. Na tien minuten sta ik 
op en neem het pannetje van het gas. Ik zet de kraan open. Het 
water gust over het ei, even later zet ik de kraan uit.  Ik pak het 
ei. Oei heet. Tot slot doe de kraan weer open. Nu is hij afgekoeld. 
Ik zet de kraan uit, ik pel het ei en eet in een hap het ei op. 
Ik besluit naar bed te gaan. Het werkt toch niet die generator. 
De volgende morgen slaap ik uit. Ik heb niks voor om op te staan. 
O nee wel… De meeting.  
Ik haast me in mijn kleding en ren de deur uit. De metro rijdt nog 
een keer in het half uur.  
De stad is erg verlaten. Arme mensen konden niet mee met de 
shuttles reizen naar de andere planeten, het was simpelweg te 
duur voor ze. Zij moesten achterblijven. Alles is nu bijna vrij 
toegankelijk. De metro is gratis, omdat de bazen vertrokken zijn. 
De metro rijdt met een robot dus daar is geen personeel voor 
nodig. De overheid heeft besloten nog een jaar tot het jaar 3000 
alles te laten draaien. Als er niks gebeurt en Sakura gaat ten 
onder dan is dat maar jammer vonden ze.  
Ooit zo’n mooie planeet door de welvaart ten gronde gericht. 



 
Ik stap in de metro. Er is haast niemand. Opeens zie ik Yeko. ‘Hey 
man.’ 
Hij groet mij flauwtjes. Hij ziet er erg verwaarloosd uit net zoals 
ik. We praten over de actiegroep en vinden het heel fijn elkaar 
weer te zien. Het is natuurlijk ook heel fijn dat er nieuwe leden 
bij zijn. Na vijftien minuten stappen we uit in het centrum. Overal 
ligt puin er staan zelfs auto’s midden op straat. Ik ben hier al lang 
niet geweest. Wat verschrikkelijk! Algauw komt de rest. Isa de 
leider stelt de nieuwe leden voor. Ze heten Anaqi en Gerdia. Er is 
meteen een klik met hen en de rest van de groep. We kletsen 
een uur lang, want we hebben elkaar natuurlijk niet gezien sinds 
de regering vertrok. ‘Wat is het plan de campagne?’, vraag ik 
uiteindelijk. Isa stelt voor zo door te gaan en vraagt Yeko de 
nieuwelingen op te leiden. Hij gaat akkoord. Isa is 43 en 
oprichtster van de actiegroep Sakura stay alive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na het overleg geef ik iedereen en hugg behalve Yeko, want hij 
loopt met mij mee naar metro Centrum. We praten wat over de 
meeting. Tijdens dit overleg ging het er vrolijk aan toe ondanks 
de gedeprimeerde sfeer. Nu zeggen we niks. We zijn beiden 
ondanks de ontmoeting gedeprimeerd. Daar is de metro gelukkig 
en we stappen in. De rit brengen we zwijgzaam door. Als zijn 
halte er is zwaait hij flauwtjes en stapt uit. 
Ik voel me opgelucht. We verklaarden de overheid een online 
oorlog. Terwijl mijn hersenen kraken, stap ik bij mijn halte uit en 
loop richting mijn appartement.  
Wat gek mijn deur staat open. Ik schrik me rot. Wat een bende in 
huis. Nee hè? Er is een overval gepleegd. Ze hebben mijn huis 
doorzocht, schiet het door mij heen… Ah gelukkig mijn laptop ligt 
nog verborgen op de geheime plek. Oreon heeft me beschermd. 
O dank. Eerst maar die rotzooi opruimen. Wat ligt daar nou? Ik 
lees het briefje: ‘Dit is een waarschuwing. Stop ermee of je bent 
je leven niet zeker!’ Poe denken ze me daarmee af te schrikken? 
Ik ga gewoon door, denk ik bij mezelf. Ik zal wel onder moeten 
duiken. Ik bel Isa. Zei antwoord geschrokken, maar gaat wel een 
onderduikadres voor me regelen bij een kennis. ‘Ah je bent een 
schat Isa.’ Ik kan om vijf uur ’s nachts terecht. Wat een rottijd. 
Maar dat is beter dan risico lopen door hier te blijven. 
O Oreon wat is de wereld wreed. Ik besluit mijn biezen in te 
pakken. Sowieso moet mijn laptop mee. Ik ga nu helemaal oorlog 
voeren. Nadat ik mijn spullen heb ingepakt beslis ik om even op 
bed te liggen.  Ik schiet wakker. Shit het is al kwart voor vijf. Ik 
word over een kwartier al opgepikt. Ik spring uit bed.  
Gelukkig heb ik mijn kleding aangelaten. Er wordt aangebeld. Ik 
snel naar de deur. 
‘Trek dit aan en kom mee.’  
Ik trek een zwart gewaad aan met capuchon.  Ik doe deze over 
mijn hoofd. Snel verdwijnen we in de nacht.  



Er staat een auto klaar. Ik stap in en zwijg nog steeds. Ik ben bang 
dat ik iets verkeerd zeg. De man kijk me serieus aan. Hij vertelt 
dat hij net zo een is als Isa en ik. Dat hij Isa al lang kent. Dat roept 
veel vragen bij mij op, maar ik durf niks te zeggen. Ondertussen 
start hij de auto en rijd snel weg. Ik word in mijn stoel gedrukt 
door de snelheid. Het zweet loopt over mijn rug. Eindelijk durf ik 
iets te vragen. 
‘Waar gaan we heen?’ Kan ik nog net uitkramen. 
‘Dat is geheim,’ zegt hij.  
De rit lijkt eeuwen te duren. Ik herken de omgeving totaal niet. 
Ik ben totaal gedesoriënteerd. Plotseling remt hij. ‘We zijn er.’ 
Hij stapt uit, pakt mijn bagage en opent mijn portier. 
‘Ga jij niet mee dan?’ 
Hij schudt wild zijn hoofd. Ik stap snel uit. Ik gooi net de deur 
dicht of hij racet al weg. Ik wuif hem flauwtjes na in shock.  
Ik blijf daar voor mijn gevoel uren staan. Ik voel plotseling iemand 
op mijn schouder tikken. Het is een minuscuul verchrompeld 
vrouwtje. ‘Kom maar mee.’ Ik loop het vrouwtje achterna. De 
omgeving is mooier dan bij mij. Hier staan nog enkele Sakura 
bomen. Ik kijk mijn ogen uit. 
‘Wat een mooie strea en wat een mooie beonen!’ Ze knikt alleen 
maar. We lopen richting de ingang van de flat. Ze opent de deur 
met een tag. Binnen de flat weet ik niet wat ik meemaak. Er 
klettert een fontein en er staan allerlei kersenbloesem bomen. 
Aan de buitenkant verwacht je dat niet. De vrouw glimlacht. Haar 
rimpels zijn nu extra goed te zien. ‘Welkom in de Sakura Oase. Ik 
ben Sakaisua oftewel de grootmoeder van Isa.’ 
Ik kan niets uitbrengen. 
‘Hier rusten alle mensen die gestreden hebben voor Sakura.’ 
‘Wat?’ 
Ze legt uit dat dit de hemelpoort is naar Oreon. 
Ik kan mijn oren niet geloven. Had Isa altijd al een lijntje met mijn 
God? Sakaisua kijkt me lief aan. Ik kan nog niks uitbrengen. 



‘Wij, degenen die hier wonen, kunnen niet vernietigd worden. 
Wij blijven altijd bestaan.’ 
‘Hoe zit het dan met mij?’ Vraag ik me hardop af. 
Ze zegt dat ik wel vernietigd kan worden, maar dat ik niet bang 
hoef te zijn, want alleen mijn lichaam houdt op met bestaan. Ze 
zegt met haar hand op haar hart dat ik wel zo goed ben geweest 
voor Oreon en de mensen dat ik als mens wel naar de hemel ga. 
Dat geeft me rust. 
‘Laten we naar mijn rustplaats gaan.’  
Ik weet totaal niet wat ik kan verwachten.  
Haar rustplaats is geen graf maar een luxe appartement. 
Hoe is het mogelijk. Er staan een bed, tv en driezitsbank. 
‘Alles wat je hier ziet, is in jouw verbeelding.’ 
Nou ja maak het nog maar ingewikkelder! Denk ik bij mezelf. 
Ze vervolgt: ‘Iedereen ziet wat anders.’  
Wat een gekkigheid zeg. Ik dacht dat ik hier kwam om gered te 
worden, maar het tegendeel blijkt waarheid. Ik ga dood en mag 
hier niet eens zeker blijven. Net als ik me afvraag wat het plan is, 
zegt Sakuasia: 
‘Je blijft tot het einde der tijden hier.’ 
Ze kan zeker gedachtes lezen, bedenk ik mij. 
‘Slaap ik ook hier?’ 
Ze schudt heftig van nee. ‘Je kunt je eigenplek creëren. Ga naar 
een etage die leeg is en maak daar je eigen plek.’ 
Gaaf zeg! Ik wil hier nooit meer weg, denk ik.  
‘Niet te bond maken hoor’, zegt ze op strenge toon. Ze kan echt 
gedachtes lezen. Ik loop de deur uit. Opeens zie ik een lift 
verschijnen. Ik stap in en druk op etage 17, de bovenste 
verdieping. In een enorm hoog tempo zoef ik omhoog. Plotseling 
staat hij stil. Vervolgens word ik er misselijk van. Snel stap ik uit. 
Ik zie een prachtig penthouse. De deur staat open. Er ontstaat 
een soort donderwolk. Allerlei bliksemschichten komen eruit. Ik 
schrik me rot. Plotseling verschijnen er drie deuren, waarschijnlijk 



naar kamers.  In de woonkamer staat een hoekbank, een 
salontafel van mango hout, een eettafel en stoelen. Dit is echt 
mijn smaak.  Wonderlijk. Ik doe een deur open daar gebeurt 
hetzelfde, maar dit wordt de slaapkamer.  
De andere kamers zijn een studeerkamer en logeerkamer. Net als 
ik denk aan waar de badkamer is, hoor ik gerommel. Ik draai me 
om naar het geluid en loop ernaartoe. Er is een badkamer 
verschenen inclusief regendouche en bubbelbad. 
Jeetje zo’n luxe heb ik nooit gehad in een woning. 
Ik besluit meteen een bad te nemen. Ik maak veel schuim door er 
een bruisbal in te gooien. En de bubbels aan te zetten. Het water 
voelt heerlijk warm. Plotseling staat Sakuasia voor mijn neus. Ik 
verberg me in het schuim. ‘Wat doet u hier?’ 
‘Je moet wel werken hè?’ 
Ik had nog gehoopt dat ik niets hiervoor in de plaats zou moeten 
doen. Maar dat valt vies tegen. 
‘Ik ga zo aan het werk.’ 
Vervolgens stap ik uit het bad en droog me snel af. Ik pak mijn 
nieuwe kleding die Sakuasia kwam brengen en trek het aan. 
Zo ik kan aan het hack werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
We shall live 
 
 
Aan de slag gaan is mijn doel, maar waar is mijn laptop gebleven? Ik 
begin met zoeken. In de woonkamer kijk ik in de kast, onder het bed, 
in de keuken, maar ik kan dat rotding niet vinden. Dan plotseling 
bedenk ik mij dat het ding in de kledingkast lag verstopt. O gelukkig, 
hij ligt er nog steeds. Ik pak de laptop uit de kast. Ik loop ermee naar 
de keukentafel en ik klap het open. Ik druk vervolgens de aan knop 
aan. Zo hij start gelukkig snel op. Vervolgens toets ik mijn pincode in 
1209. Mijn ex-partners geboortedatum. We waren getrouwd maar al 
lang gescheiden. Het huwelijk was gestrand, omdat mijn ex me sloeg. 
Ik had een heel zwaar huwelijk daardoor. Bovendien werd ik 
psychisch mishandeld. Hij zei dat ik een mislukkeling was, dat die 
actiegroep een uitvlucht was van mij. Dat ik vreemdging met Yeko. 
Hij was ziekelijk jaloers. Daarom sloeg hij mij een paar keer per 
maand in elkaar. Gelukkig kon ik bij hem wegvluchten, maar voordat 
dat lukte was ik veel verder. Hij mishandelde me zo, dat ik niet bij 
hem weg durfde te gaan. Isa en de anderen van de groep  zeiden dat 
ik echt bij hem moest weggaan toen ik vertelde aan hen dat hij mij 
sloeg. Ik heb uiteindelijk de knoop doorgehakt en bij hem 
weggegaan. Ik was ontzettend blij dat ik dat heb gedaan. Nu ben ik 
een vrij mens. Het is nu drie jaar geleden dat ik hem verliet, die zak 
Yorino. Mijn computer is al lang opgestart. Ik open de portal naar 
Sakura hasn’t fallen. De portal heet zo, omdat dit de wens van ons is.  
Niemand is online. Ik besluit het anders aan te pakken. Ik ga anders 
te werk dan met de hack generator. Ik gebruik nu zoekwoorden in de 
zoekmachine op het Dark web.  Zo kom ik aan verborgen sites die de 
overheid willen afschermen. Het helpt! Ik kom op een site Sakura 
forbidden forest. Daar tref ik allerlei geheime informatie van de 
overheid. Zo vind ik informatie over het  evacuatie plan naar andere 
planeten. Er blijkt helemaal geen plan te zijn…  



Ook vind ik informatie over waar de mensen heen zijn gebracht. Ze 
blijken gewoon op een ander deel van Sakura ondergebracht te zijn. 
Daar valt mijn mond van open. Hoe is dit mogelijk?! 
Ze worden gewoon in slaap gehouden. Echt een gruweldaad. Hoe kan 
ik dit ooit stoppen? Uit boosheid gooi ik mijn laptop aan de kant. Ik 
voel me machteloos. Hoe moet ik dit ooit oplossen? Plotseling gaat 
de bel. Geschrokken sta ik op. Ik wist niet eens dat ik dat ding had. Ik 
doe de deur open. Het is Sakuasia. Ze begint meteen een relaas. ‘Ik 
weet het Sakuasia.’ 
Ze kijkt me met grote ogen aan en begint dan te glimlachen. ‘Je hebt 
je werk goed gedaan Mariko.’ 
Wat heb ik daar nou aan denk ik bij mezelf. ‘Wat nu?’ 
Ze antwoordt: ‘Zoek je vrienden op.’ 
Dat doe ik dan maar en terwijl ik Sakuasia dag zeg, bedenk ik me dat 
ik Isa ga bellen. Ik gris mijn telefoon van tafel en bel Isa.  
‘Hey Mariko, hoe is het met je?’ 
Snel kom ik ter zake. ‘Hoe kunnen we verder met onze actiegroep?’ 
Ze antwoordt dat zoals ik weet de groep niet meer bestaat, maar zij 
en Yeko willen nog verder met de actiegroep.  
Samen bedenken we een nieuwe naam voor onze groep: ‘We shall 
live.’ 
Prachtig mooi vind ik dat. Ik kan altijd op die twee rekenen.  
Ik bedank Isa voor haar vriendschap en hulp. Ondanks mijn grillen 
staan ze altijd voor me klaar. Daar ben ik ze erg dankbaar voor.  Het is 
een heel bijzondere vriendschap met die twee. We hebben zoveel 
meegemaakt. Yeko werd erg gepest omdat hij arm was. Ik heb hem 
vaak geld toegestopt. En Isa kon geen kinderen krijgen. Zij en haar 
man hadden alles geprobeerd, maar helaas ter vergeefs. 
Ik heb haar in de tijd van ivf veel emotioneel gesteund. 
Aan de ene kant ben ik ontzettend blij dat de groep verder gaat, maar 
aan de andere kant voel ik me gedeprimeerd. Hoe kunnen we ooit de 
overheid tegenhouden? Ik was altijd de positivo maar nu niet meer. 
Ik dwing mezelf positief te blijven en de knop om te zetten. Hoe 
moeilijk dat ook is. Ook besluit ik even een pauze te nemen. In 
gedachten verzonken neem ik een frego, dat is wat een soort banaan 



op aarde is. Hij is alleen rond van vorm en blauw van kleur. Het 
smaakt wel als een banaan, maar dan denk ik bitterder. Normaal 
smaakt het mij lekker, maar nu spuug ik het uit in de prullenbak. Bah 
wat vies. Niks smaakt mij nu. Ik wil, dat die gehele oorlog met de 
overheid over is. Ik begin toch een poging met hacken. Ik moet de 
broncode vinden. De url typ ik in van de overheidspropaganda 
website. In de browser toets ik www.sakurasheaven.nl/wp-admin. 
Wat toetsen in en krijg de broncode. Daar staat verbazingwekkend 
genoeg het wachtwoord in. Ik heb geeneens Python broncode taal 
nodig! Wat een losers, dat ze zo makkelijk te hacken zijn. Ik had meer 
verwacht van de overheid. Ik ga naar het inlog scherm om te kunnen 
inloggen in het admin systeem met de administratie naam is admin 
gok ik. O nee toch niet. Vervolgens typ ik heaven. Dat lukt niet… dan 
denk ik eens goed na. Ik kraak mijn hersenen. Ik weet het, het is 
heavensakura. Dat klopt. Nu het wachtwoord. Dat stond in de 
broncode: ‘S@kura!’. 
Yes ik ben binnen. In beeld springt het admin systeem. Ik klik op 
berichten. Snel typ ik een bericht: ‘ Sakura hasn’t fallen! 
We zijn nog niet vergaan, er is nog hoop. Laat je niet afschepen door 
de slechte overheid. Wij van ‘We shall live’ redden jullie. We komen 
in actie tegen de overheid.’ Zo dat heb ik gefikst. Nu alle berichten 
van hen verwijderen. Het is een hele klus, maar het gaat mij lukken. 
Ze zijn stuk voor stuk beveiligd. Ik moet ze kraken. Na een half uur 
zwoegen, geef ik het bijna op. Ik houd toch de moed erin. Hoera 
eindelijk lukt mij er eentje. Zo ga gestaag verder. Na een halve dag 
heb ik alle nieuwsberichten van hen verwijderd. Vervolgens  
selecteer ik alles door een vinkje aan te klikken. En verplaats het naar 
de prullenbak. Daarna ga ik daarheen en verwijder alles definitief. Zo, 
dat zit erop! 
Voor vandaag rond ik het af. Ik klap de laptop dicht en berg hem op. 
Ik voel mij ondanks mijn harde werken leeg. Ik mis mijn vrienden, 
mijn mede-activisten. Ze gaven mij zo’n goed gevoel, omdat ik ze 
altijd steun kon bieden. Zonder hen voel ik mij machteloos. Ook nog 
eens vlak achter elkaar. Dat was een erg trauma voor mij. Ik begin te 

http://www.sakurasheaven.nl/wp-admin


huilen. Tranen lopen over mijn wangen. Ik veeg na een kwartier 
huilen mijn tranen weg. Het heeft geen zin. Ik moet door. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De waan van de dag 
 
Vandaag is een redelijke dag, wel ik voel mij erg eenzaam. Ik mis mijn 
ouders. Ze zijn overleden toen ik zes was. Ze zijn vlak achter elkaar 
overleden. Mijn moeder kwam om bij een protestmars tegen de 
overheid. Ze werd in een hoek gedreven en doodgeslagen door de 
marechaussee. Mijn pa kon het niet verwerken en pleegde een half 
jaar later zelfmoord. Tot mijn grootste nachtmerrie moest ik gelijk 
weg van mijn huis naar een weeshuis. Daar was het verschrikkelijk. Ik 
werd ontzettend gepest, omdat ik een dromer was. Mijn 
fantasiewereld was mijn redding. Op het moment dat ik achttien 
werd, mocht ik eindelijk weg uit het weeshuis. Ik moest alles van nul 
af aan opbouwen. Gelukkig ontmoette ik op een dag Isa. Zij en haar 
man vingen mij op. Het kwam toch nog goed. 
 
Ik sta van de bank op en loop naar de keuken. Helaas kan ik nog lang 

niet terug naar mijn huis. Het was te onveilig. Sakuasia zorgt goed 
voor mij. Zo bereid zij mijn maaltijden voor. Ze probeert mij altijd 
aan te sporen te eten ook al heb ik helemaal geen trek. Ik voel 
mij erg down door het gemis van gezelschap om mij heen. De 
bewoners van het appartementencomplex zijn allemaal in 
slaaptoestand. Ze staan op als het einde der tijden aanbreekt. Dit 
is helaas niet zo ver. Tot die tijd moet ik het doen met hack werk. 
Het schiet helaas niet op. Ik kom nu niet door de beveiliging van 
de overheid. Ik klap mijn laptop dicht. Ik word gedeprimeerd van 
dit werk. Ik besluit voorlopig het hack werk te laten zitten en 
Sakuasia te vragen of we samen koken.  
Ik bel bij haar aan. Ze kijkt verrast. ‘Wat doe jij hier, moet je niet 
aan je werk?’ 
Ik verzon een smoesje, dat ik graag bij haar in de leer ga en net 
zoals haar een chef-kok wil worden. ‘Ik vind uw eten zo 
verrukkelijk, dat ik dat ook voor mezelf wil leren maken.’  
Sakuasia kijkt mij met glinsterende ogen aan.  
‘Ik voel me vereerd. Kom binnen Mariko.’ 



Ik stap in het huis van Sakuasia. Er hangt een roodpatronen 
behang en er staat een hoekbank. Elke keer lijkt het knusser te 
worden.  
‘Wat zullen we maken?’ Ze kijkt mij vragend aan. 
Ik antwoord meteen: ‘sushi.’ Dat is mijn lievelingsgerecht. 
Het lijkt of ze dat een uitstekende keuze vindt. 
We gaan meteen aan de slag. Het blijkt een helse klus te zijn. Het 
oprollen van de zeewierbladeren met de rijst en sushi 
ingrediënten erin is lastiger dan ik had gedacht. Uiteindelijk pakt 
de sushi toch goed uit. Het smaakt heerlijk. 
Ik praat tijdens het eten met Sakuasia en vertel haar dat ik niet 
meer langer hack werk wil doen. Ze begrijpt mij en zegt dat ik 
beter mijn rust kan nemen. Na het eten ruim ik de borden af en 
bedank haar voor het leren koken. Ik besluit naar huis te gaan. Bij 
het afscheid nemen wil ik haar omhelzen, maar ze zet een stap 
achteruit. Verbaast kijk ik haar aan.  
‘Ik omhels geen leerlingen, dat vind ik ongepast.’ 
Het valt me nu pas op dat ondanks haar altijd vriendelijke 
uitstraling  mij nooit een knuffel heeft gegeven zolang ik hier ben. 
Ik mis mijn vriendin Isa die mij wel knuffelt. Gauw loop ik richting 
mijn huis, voordat ik ga huilen. 
 
De volgende dag blijf ik lekker lang in bed liggen. Ik heb toch niks 
om voor op te staan.  Dat voelt best verdrietig, maar het is niet 
anders. Vannacht dacht ik eraan weer naar huis te gaan, maar 
snel wuifde ik deze gedachte weg. Ik had besloten mij meer op 
Orion te richten en te mediteren. Opeens bedacht ik dat de 
mindfulness app van Ereka mij goed zou kunnen helpen bij 
piekergedachten. Het hielp inderdaad wat ik ook had verwacht. 
Na de geleide  meditatie van de beroemde goeroe Yin viel ik in 
een diepe slaap.  
Nu lig ik te denken aan mijn vrienden. Als dat nog lang duurt 
vertrek ik morgen toch weer naar huis. 



Ik besluit om te staan en loop richting de koelkast voor een vers 
ontbijtje. Opeens bedenk ik mij dat gister de koelkast leeg was. 
Toch open ik de koelkast. Met grote ogen kijk ik erin. Hij is 
helemaal gevuld! Ik zie perssinaasappels, peren, citroenen, 
aardbeien, sla, komkommer en nog meer fruit en groenten.  
Ik besluit verse jus te maken. Ook zie ik eieren liggen. Dus ik bak 
een eitje. Het smaakt niet lekker.  
Ik mis mijn huis. Ik ga na het ontbijt naar Sakuasia. Ze kijkt mij 
verbaasd aan. ’Kom je nu al, het is pas tien uur.’   Ik leg uit 
waarvoor ik kom. ‘Ik ga naar huis.’ Ze merkt aan mij dat het geen 
zin heeft mij tegen te houden. 
Nu geeft ze mij uit het niets een knuffel. Ik bedank haar voor haar 
gastvrijheid. Even voel ik een traan over mijn wang glijden, maar 
dan herpak ik mij en loop naar huis om mijn spullen te pakken. 
Als ik alles bij elkaar gesprokkeld heb, neem ik de lift. 
Daar zoef ik naar beneden en de lift komt met een schok tot 
stilstand. Ik stap uit en loop richting de schuifdeuren. Het 
gebouw ziet er opeens minder mooi uit. Het is echt het einde ter 
tijden. Tijd voor actie, snel naar mijn vrienden. Het heeft te lang 
geduurd de misstanden van de overheid. 
 
 
Waar de prachtige tuinen zich bevonden is alleen nog een dorre 
boel. Ik kijk niet om ik ben bang dat ik spijt krijg. Ik ga naar Isa. Ik 
heb altijd veel om haar gegeven. Met nieuwe hoop loop ik 
richting de metro. Daar moet ik vijf haltes nemen richting Isa’s 
huis. De tijd lijkt sneller te verstrijken, want de metro is er al snel. 
Snel stap ik in. Ik zit nog maar net twee minuten of de sfeer slaat 
om. De lichten gaan uit. De paniek slaat toe in de metro. Er 
beginnen allerlei mensen te gillen. De metro stopt met een 
noodgang. Ik snel van mijn plek af, er is iets goeds mis. Mijn hart 
begint sneller te kloppen. Ik loop als een gek richting de 
noodknop. Ik druk er op, maar er gebeurd niks. Uit het niets 



wordt er iets omgeroepen. ‘Mariko meldt je snel en bespaar 
daardoor andere levens.’  
In eerste instantie wil ik vluchten maar het heeft geen zin. Ik 
meld me bij de afgesproken plek; de conducteurscoupe. Meteen 
wordt ik in de handboeien geslagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mindreset 
 
‘We arresteren je wegens overheidschennis.’ 
Wat was ik naïef, dat ik zo naar Isa ging. Liefde maakt blind. 
Ik word met geweld geboeid. Net doen of je dom bent, denk ik.  
Nadat ik de metro word uitgeduwd en in een bewapend busje 
ben gepropt, begin ik best bang te worden. Er wordt niets 
gezegd. 
Het lijkt uren te duren voordat we op een bestemming 
aankomen. Weer wordt er gezwegen. Niks wordt 
gecommuniceerd. Opeens komt mij een helder licht tegemoet. Ik 
beland in een kamer vol tl-buizen. Er staat een groot witte soort 
ICT-scanapparaat. ‘Stap erin.’ Ik kan alleen maar volgen.  
 
Ik loop over een pad en alles draait om mij heen in allerlei 
kleuren. Shit this is mindreset. Ik had er eens van gehoord, maar 
ik dacht dat het fictie was! Ik blijf het pad volgen in de tunnel. 
Het einde komt langzaam in zicht, hoop ik. Opeens begin alles 
nog meer te draaien. Ik wordt misselijk. Ik voel dat ik moet 
overgeven. Alle kots komt in een keer omhoog. Ik begin te 
kotsen. Ik kan niet meer stoppen. Als het ophoud, zak ik in een. 
 
Hoeveel uur is er verstreken en waar ben ik ? Ik ben gered uit die 
vreselijke tunnel. De stilte wordt onderbroken door een ijzige 
stem. ‘Weet u wie u bent?’ 
‘Nee, wie ben ik?’ 
De man knikt blij. Hij stelt nog wat vragen. Als ik daar negatief op 
antwoord, laat hij mij gaan. Ik moet alleen nog een formulier 
ondertekenen. Ik word meegenomen, naar een zaal vol andere 
mensen. Ze kijken met een nietsziende blik om zich heen. Ik weet 
wel wie ik ben, maar houd mij koest. Het lijkt hier wel een soort 
instelling met ex actievoerders. Hoe kom ik hier ooit weer weg.  



Na dagen verstreken te zijn, verlies ik de hoop hier ooit uit te 
komen. Ik heb geen idee hoe lang ik hier ben. Het eten is hier ook 
gevangenisvoedsel. Ik krijg alleen vieze derrie als eten. Ik ben erg 
afgevallen daardoor.  
Alle dagen moet ik meedoen aan het programma. Bewegen, 
bewegen en nog eens bewegen. Op rare futuristische apparaten. 
Ik weet amper hoe ze werken. Ik ben er paar keer van afgevallen.  
Als riedeltje duizend zich weer aandient ben ik het zat. Ik stap 
naar de leiding. Helaas wordt ik met harde hand weer op het 
apparaat gezet. Langzaam begin ik te beseffen, dat dit apparaat 
met de andere apparaten stroom opwekken voor de metro. Dit 
hele fucking instelling is een werkkamp.  
Het duizelt mij. Ik word niet goed. Ik hap naar adem. Ruw wordt 
ik weer aan het werk gezet. Na vier uur gezwoegd te hebben is er 
pauze. Maar na een half uur pauze, begint het weer van voor af 
aan tot acht uur ‘s avonds. Het is moeilijk vol besef te werken 
hier. Als je mindgereset is, is het veel makkelijker. 
 
 Dagen, maanden en jaren verstrijken voorbij zonder maar de 
buitenlucht te voelen. Ik heb de hoop opgegeven hier ooit weg te 
komen. Alles lijkt een stramien geworden te zijn.  
Isa zal ik nooit meer zien, mijn grote liefde. Dat doet mij zoveel 
pijn. Ik lig nu op bed, eindelijk. Stilletjes begin ik te kniezen. Na 
zoveel jaar kan ik eindelijk huilen. Zelf besef ik, dat ik altijd 
lesbisch was. Ik heb lang geprobeerd het te ontkennen, maar nu 
lukt het niet meer. Zal ik Isa ooit nog eens zien en hoe vergaat 
het haar nu? Ik ben bang dat ik er nooit meer achter kom, en dat 
doet mij verdomd veel zeer. 
Plotseling hoor ik een stem. Ik weet alleen niet waar hij vandaan 
komt. Ik weet het opeens… Het is de stem van Oreon! Waar was 
U al die tijd? 
‘Je kwam en je ging op te leren. Nu mag je gaan.’ 
Zoals zijn stem klonk, is Hij nu ook plotseling verdwenen.  



Ik begrijp er niets van, maar zo gaat het altijd met Hem. 
Ik val in een diepe slaap en wil nooit meer wakker worden, want 
het leven is mij te pijnlijk. Oreon is ook veel te mystiek. Daar 
begrijpt niemand wat van. Zelfs Hijzelf niet geloof ik… 
 
Toch word ik helaas wakker. Er is geen beginnen aan. Er wordt op 
mijn deur geklopt. Een verpleegster staat voor de deur. ‘Er is 
iemand voor je.’ Ik ben verbaasd, het zou toch niet.. 
Ik kleed mij snel aan. Op de gang staat iemand. Als diegene me 
ziet omhelst zij mij. Ik voel aan haar dat het Isa is. Maar ze ziet er 
niet zo uit. ‘Wat..’ 
Ze legt haar vinger op mijn lippen en loost me naar de uitgang. 
Ik wil zoveel vragen, maar ik zwijg.  
Als we bij de controleuitgang zijn word ik bang. Waar gaan we 
heen?  
Ze geeft mij een blik, dat ik haar moet vertrouwen. Dat doe ik 
dan maar. Plotseling staan we buiten… 
 
‘Wat doe jij hier?!’ Kraam ik als enige uit. Ze kijkt mij blij en 
tegelijkertijd mysterieus aan.  
Ze zegt alleen dat ze het al wist dat ik van haar hield en zij houdt 
van mij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Love is all you need  
 
 
Ik wist niet dat liefde zo onverwachts kon komen. Zelfs in 
donkere tijden. Ik had de visie van de droom, maar het was nog 
niet mijn droom. Telkens jaag ik hem na, maar kon het geen 
realiteit maken. Dat was juist zo frustrerend.  
Nu ik met Isa ben, gaat alles zo gemakkelijk. We hebben het 
hackwerk weer opgepakt, maar toch moet ik alles verwerken van 
dat kamp, dus met kleine stapjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


